T LI ED V A N HE T HERFSTWOUD

Het Bos ontwaakt

Lang geleden, aan de rand van de wereld waar de ochtendnevel
zich als een sluier tussen de bomen vleide, lag een woud dat
leefde op het ritme van de seizoenen.

Wanneer de =zomer haar laatste warme adem  uitblies,
ontwaakte het Herfstwoud in een zee van kleur. Het fluisterde
niet met woorden, maar met tinten die het hart beroerden:

diep rood, zacht oranje, glanzend goud en betoverend bruin.
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In het midden van het woud groeiden vijf bomen, elk met een
eigen ziel.

Daar stond de Eik, de wijze beschermer, met takken als
armen die reikhalzend de hemel omhelsden. Zijn bladeren
schitterden als munten in het zonlicht, en als de wind
erdoorheen streek, hoorde je het zachte geritsel van
eeuwenoude geheimen.

Naast hem stond de Beuk — breed en zorgzaam — haar bast
glad als zijde, haar bladeren als een deken over het mos. Ze
wiegde zachtjes heen en weer, alsof ze ieder die langskwam
omarmde.

De Berk, fijn en lichtvoetig, tekende sierlijke lijnen in het
bos; haar witte schors glansde in het avondlicht. Ze was de
dromer, licht als veren, haar bladeren dansten op ieder
zuchtje wind.

De Den torende fier omhoog, zijn groene naalden een
blijvende herinnering aan hoop en volharding.

En dan was er de Hulst, met glanzende, donkergroene
bladeren en vuurrode bessen — een stille wachter die het bos

beschermde in tijden van verandering.
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Het Grote loslaten.

Op een ochtend, toen het zonlicht goud door het bladerdak
viel, Ffluisterden de bomen met elkaar over het grote
loslaten.

De Eik liet langzaam zijn bladeren vallen. Ze dwarrelden
sierlijk naar beneden, draaiden rondjes in de Llucht en
landden zacht op het tapijt van het bos.

“Het is tijd,” zei de Eik zacht. “Alles wat ik niet meer nodig
heb, geef ik terug aan de aarde.”

“«

De Beuk fluisterde: “In het loslaten vind ik rust. Mijn
bladeren worden tot voedsel voor wat nog groeien zal.”

De Berk liet haar bladeren met speelse sprongen los, alsof ze
dansten op een geheime melodie. “Wanneer ik loslaat, wordt
mijn stam Llichter. Zo maak ik ruimte voor dromen die nog
geboren moeten worden.”

De Den wiegde zijn naalden in de wind en liet gedachten en
zorgen los in de frisse lucht. “Zelfs wie zijn blad behoudt,
mag loslaten van binnen,” mijmerde hij.

En de Hulst, altijd groen, schonk haar bessen aan de vogels —

een klein gebaar van zorgzaamheid en hoop.
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Het leven in het woud.
Tussen wortels en takken renden eekhoorns, hun pluimstaarten
zwaaiend als vlaggetjes van vreugde. Ze verzamelden noten en
stopten ze onder het mos, hun ogen glinsterend van
tevredenheid.
In het zachte Llicht vonden ook de kevers, spinnen en
paddenstoelen hun plek; ieder wezen bereidde zich op eigen
wijze voor op de stilte die naderde.
De lucht was helder en koel, gevuld met de geur van gevallen
blad, vochtige aarde en de belofte van vertraging.
Wie goed luisterde, hoorde het bos fluisteren:

“Laat zachtjes los wat je zwaar maakt.

Leg neer wat je niet langer dient.

Hier mag je ademen. Hier mag je zijn.”
En als de zon langzaam achter het woud zonk, vielen gouden
stralen als een sluier over het tapijt van bladeren. Het was
alsof het hele bos zich koesterde in een zachte omhelzing
van licht en stilte.
Zo zong het Herfstwoud zijn lied. leder blad een noot, ieder
briesje een fluistering.

“Hier ben je welkom, met alles wat je draagt — en alles wat je

zachtjes mag laten gaan.”
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